
 

Februari 2024 

Beste nieuwsbrieflezers,  

Deze nieuwsbrief staat al een tijdje klaar, een echt gelukkig nieuwjaar is niet meer gepast, maar we 

hopen dat voor jullie het nieuwe jaar gestart is met Gods liefde, hoop en geloof, wat de 

omstandigheden ook zijn. 

 

Tijdens de kerkenraadsvergadering in januari, van de lokale kerk waarmee we samenwerken, las de 

dominee voor uit Handeling 20. Hij stond stil bij vers 24: 

‘…opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus 

ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade’. 

We werden bemoedigd om dit jaar met blijdschap te wandelen met de Heere Jezus en zo te getuigen 

van Hem. Soms doen we gewoon wat we moeten doen, soms ploffen we aan het eind van dag neer 

op de bank en zijn we blij dat die ook weer achter de rug is. We gaan ervoor om dit niet soms, maar 

vaak met dankbaar hart en een glimlach op ons gezicht te doen, want neer ploffen op de bank na een 

drukke dag is gewoon fijn. 

 

We weten dat kerst alweer ver achter ons ligt. Maar dit is qua activiteiten altijd de drukste tijd. Het is 

een maand waarin de verschillende groepen hun wekelijkse bijeenkomst omzetten in een 

kerstviering. Bij elke viering waren wel buren of familieleden aanwezig, die voor het eerst of 

nogmaals het goede nieuws hoorde. Een klein inkijkje: 

  

Zuster Keeng gebruikte de kerstviering bij haar thuis om ook haar schoonheidssalon te openen. 

Elke dinsdagavond opent zuster Keeng haar huis voor een kinderclub, die zij en een ander 

gemeentelid zelf verzorgen en daarna is er een bijbelstudie voor deze kinderen en volwassenen.  

Bij de kerstviering bij zuster Natta thuis werd haar zus gedoopt. Bijzonder om dit zo met de 

vriendinnen van deze zus te vieren met wie ze voorheen naar de tempel ging. De groep bij Natta komt 

elke woensdagochtend bij elkaar. Natta is in de stad tot geloof gekomen, maar is nu anderhalf uur 
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buiten de stad gaan wonen, zoals we al eerder schreven. Er is een kerk dichterbij, die nu ook 

betrokken is bij deze groep, maar mankracht en tijd te kort komt. Komende maanden zal Annelies 

samen met Natta en die plaatselijke kerk de groep verder leiden en ontwikkelen. Bid voor 

geïnteresseerde buren, familieleden en vriendinnen, waarvan vaak wel iemand aanschuift. Bid ook 

voor verder geloof en vaardigheden voor Natta en haar zus, moeder Soek. 

  

Na de kerstperiode hebben we genoten van bezoek van een juf samen met haar man. Zij heeft onze 

jongens lesgegeven in Manchakhirie. Daarna met de ouders van Sijmen op vakantie. Het was mooi 

om onze plek in Udon te laten zien. Onze kinderen hebben genoten van rust, elkaar en natuur in de 

vakantie, maar gingen ook weer met plezier naar school (en met enige tegenzin voor het huiswerk). 

 

In Januari was Sijmen alweer een week in Bangkok om een kerkplantingstraining voor nieuwere 

zendelingen te faciliteren. Daarnaast blijven we de groepen verder begeleiden, volgt Annelies een 

training om gelovigen verder te verdieping in hun geloof en vaardigheden en hoopt Sijmen zijn 

onderzoek voor zijn studie een heel eind af te ronden. We zijn dankbaar voor Gods Geest die ons 

leidt en aan wie we ons leven en het leven van de mensen om ons heen kunnen toevertrouwen. 

Een hartelijke groet en Gods zegen, 

Sijmen en Annelies 

Daniel, Benj en Marie 

 

 


